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Refrein.

Land aan de zee

Langs glooiende duinen, waar ook
In geluk en liefde geleefd werd,
'Mijn Land Aan De Zee’

Door verre reizen de wereld verkend,

Oude culturen, ik ben erg verwend.

Groene valleien, een prachtig tournee,

Toch 't verlangen in mij naar het land aan de zee

Refrein.
Instrumentaal
't Groen in de zomer en dauw in de herfst
Waar jaargetijde nieuw leven verwerft.
Brede rivieren, een schip op de ree,
Oh ik zou het zo missen, het land aan de zee.
Refrein.
Jaren verglijden, ik zag om mij heen:
Vreugde en lijden, beleeft iedereen.
'k Zou zo weer kiezen, en blijf heel te vree

In totale bekoring voor ‘'t land aan de zee.

Refrein



