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Geen wonder dat ik ween,

Dat ik ween van de pijn.

Nu dat wij in't leven
Niet meer samen zijn

Ieder uur zonder jou

Duurt een eeuwigheid lang.

Het is dus geen wonder
Dat ik naar jou verlang.


Refrein

Ohoh meisje, 

↓Kom bij mij,

↓Ohohoh dicht bij mij,

↓Zie je niet, mijn verdriet.

↓Ohohoh kom bij mij,

↓Ohohoh dicht bij mij. 

↓Zie je niet, mijn verdriet.

Geen wonder dat ik ween,

Dat ik ween van de smart. 

Nu dat ik moet leven
Met een gebroken hart. 

’k was gelukkig voorheen,

Ik kende niets van die kwaal.

Het is dus geen wonder,

Dat ik nog steeds herhaal.


Refrein

↓Ohohoh kom bij mij,

↓Ohohoh dicht bij mij,

↓Zie je niet, mijn verdriet.   2x
