
Stille nacht                 K7                                   

 

Stille nacht, heilige nacht 

Alles slaapt, sluimert zacht 

Eenzaam waakt het hoog heilige paar 

Lieflijk Kindje met goud in het haar 

Sluimert in hemelse rust 

Sluimert in hemelse rust 

 

Stille nacht, heilige nacht 

Zoon van God! Liefde lacht 

Vriend'lijk om uwe god'lijke mond 

Nu ons slaat de reddende stond 

Jezus, van uwe geboort' 

Jezus, van uwe geboort' 

 

Stille nacht, heilige nacht 

Herders zien 't eerst uw pracht 

Door der engelen alleluja 

Galmt het luide van verre en na 

Jezus, de redder, ligt daar 

Jezus, de redder, ligt daar 

 

 

 



Ik droom                       K8 

van een heel mooi kerstfeest                              
 

 

Ik droom van een heel mooi kerstfeest. 

Met duizend lichtjes in een boom. 

Hoor de klokjes kling’len en kind’ren zingen. 

De sneeuw dwarrelt neer op straat. 

 

Ik droom van een heel mooi kerstfeest. 

Een ster die hangt weer voor het raam. 

En we zijn deze dagen bij elkaar. 

Ik verlang naar het kerstfeest ieder jaar. 

 

Ik droom van een heel mooi kerstfeest. 

Bij elke kerstkaart die ik schrijf. 

Dat ze uit gaan komen, die mooie dromen. 

Dat wens ik iedereen. 

 

 

Ik droom van een heel mooi kerstfeest. 

Een ster die hangt weer voor het raam. 

En we zijn deze dagen bij elkaar. 

Ik verlang naar het kerstfeest ieder jaar. 

 

 


