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     Het licht brandt nog daar in een Grieks    

       cafeetje. 

Er hangt een bord “gesloten” aan de deur. 

Toch hoor ik glazen klinken, mensen lachen. 

En het lied dat wordt gespeeld dringt tot me door.  

 

↑Eén keer links dan naar rechts en naar voor en terug,  

↑De wereld op z’n kop. Het leven danst sirtaki.  

↑Vol met liefde, met hoop en met wijn en geluk,  

↑Zo in een notendop. Het leven danst sirtaki.  

↓(mannen) En als vrienden vallen wij in elkaars armen,  

↓(mannen) Want vanavond is echt iedereen gelijk. 

↑Een keer links dan naar rechts en naar voor en terug,  

↑En alles op muziek. Het leven danst sirtaki 

 

Het raakt me in het hart, bezorgt me tranen. 

De waarheid komt naar boven in dit lied. 

De deur gaat open, iemand roept: hé jongens!  

Dat is mijn vriend, kom hier en mis dit niet. 

  

¶Eén keer links dan naar rechts en naar voor en terug,  

↑De wereld op z’n kop (hey!). Het leven danst sirtaki (hey!). 

↑Vol met liefde, met hoop en met wijn en geluk,  

↑Zo in een notendop (hey!). Het leven danst sirtaki (hey!). 

↓(mannen) En als vrienden vallen wij in elkaars armen, 

↓(mannen) Want vanavond is echt iedereen gelijk.  

==>(1e maal terug naar¶) 

↑Een keer links dan naar rechts en naar voor en terug,  

↑En alles op muziek (hey!) 

↑Het leven danst sirtaki (hey!). 

↑Het leven danst sirtaki (hey, hey, hey, hey hey !)  

 


