Hou me nog één 36
keertje vast Henk Bernard

(Refrein 2-stemmig)

Ik weet dat men zo vaak vergeet om te
leven.

Je raakt alles kwijt, onzekerheid,

‘k Weet niet waarom.

Dat gaat snel weer voorbij dan wordt
alles beter

Al denk jij misschien dat deze tijd
Voor jou niet meer komt.

/Hou me nog één keertje vast,
/Geniet van het leven.
/Vergeet alle zorgen

/En denk niet aan morgen.
/Hou me nog één keertje vast,
/geniet van het leven.
/Vandaag lacht de liefde
/Naar ons allebei.



Je zoekt naar het geluk maar vind ook
soms tranen.

Al die eenzaambheid,

Wat duurt de tijd eindeloos lang.

Maar dan komt er een dag dat alles
verandert.

Het verdriet verdwijnt, geluk verschijnt
Dat jij zo verlangt.

/Hou me nog één keertje vast,
/Geniet van het leven.
/Vergeet alle zorgen

JEn denk niet aan morgen.
/Hou me nog één keertje vast,
/geniet van het leven.
/Vandaag lacht de liefde
[Naar ons allebei.

Intermezzo

/Hou me nog één keertje vast,
/geniet van het leven.
/Vandaag lacht de liefde
/Naar ons allebei.



