Vaya con dios
(Janneke de Roo)

Ik hoor de golven fluisteren

Als ik loop langs het strand

Als ik m’n ogen sluit

Pak jij me zachtjes bij m’n hand

Zo liepen wij hier elke avond in de maneschijn

lk moet er niet aan denken dat ik weer alleen zal zijn

TVaya con dios

71k moet afscheid nemen

TVan onze liefde en van ons geluk
TVaya con dios

'De tijd van m’n leven

THad ik met jou maar ik kom eens terug

De wind zingt troostend door de bomen

Zacht een afscheidslied

Alsof ook zij wil zeggen: alsjeblief toe ga toch niet
Dan teken jij een hart met onze namen in het zand
Wat zal ik jou toch missen in dit mooie warme land

Refrein

71k laat mijn wensen en dromen hier achter
TWant in gedachten blijf ik hier bij jou

Mijn liefste!

Refrein



