
 

K14:  Maria die zoude…  
(intro= om haar gezelschap te hoeden) 

 

Maria die zoude naar Bethlehem 

gaan 

Kerstavond voor de noene 

Sint Jozef zoud' al met haar 

gaan 

Om haar gezelschap te hoeden. 

=> 

(direct doorgaan) 

Het hageld' en sneeuwde en 't 

was er zo koud 

De rijm lag op de daken 

Sint-Jozef tot Maria sprak 

Maria wat zullen wij maken. 

(direct doorgaan) 

Maria die zeide: Ik ben er zo 

moe 

Laat ons een weinig rusten 

Laat ons een weinig verdergaan 

Aan ‘n huizeke zullen wij rusten 

 

 

 

 

 



 

 

K15:  De herdertjes 

lagen bij nachte. 
(intro= zij lagen bij nacht in het veld) 

 

De herdertjes lagen bij nachte, 

Zij lagen bij nacht in het veld. 

Zij hielden vol trouwe de wachte, 

Zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij 'd engelen zingen 

Hun liederen vloeiend en klaar. 

De herders naar Bethlehem gingen. 

't Liep tegen het nieuwe jaar. 

  

Toen zij er te Bethlehem kwamen, 

Daar schoten drie stralen dooreen. 

Een straal van omhoog zij vernamen, 

Een straal uit het kribje beneen. 

Daar vlamd' er een straal uit hun 

ogen 

En viel op het Kindeke teer. 

Zij stonden tot schreiens bewogen 

En knielden bij Jesus neer. 

 


