PARADISO 95

refr.:( tweestemmig met bovenstem)

Paradiso met je palmenstrand

Ach die tijd vergeet ik niet.

Paradiso met je palmenstrand.

Wat geluk was werd verdriet.

(eenstemmig

‘k Zag jou voor het eerst in Paradiso

Samen lagen wij daar in de zon.

Eerst leek alles mooi en eldorado.

later bleek dat wat ik vond geluk was dat niet
blijven kon.

refr.

And’re meisjes wist je te bekoren.

Steeds een ander steeds ik hou van jou.

Ik die eerst niets kwaad van jou kon horen.
Wist helaas maar al te gauw dat jij mij snel
vergeten zou.

refr.(2x)



